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Literaire reisgidsen: wat weten
we van Tokio, Riga, Andalusie,
Griekenland, China en Lapland?

Redacteur Margot Poll grasduint door de nieuwe boeken en kiest er steeds zes om
kort te bespreken.

£ Margot Poll © 7 juli2017

\ Dwarrélende bloesem, FHTS
kmp‘i:lerend neonlicht FEUTH

SR ACHTER
DE RUG

VAN

GOD

s -udh . )

;E:E[SE . m . mT‘R'JEF".:u;;f;"
£ RIJK=2" N ‘

" HEnnEzm

In De tribune van de armen trekt schrijfster Mariet Meester ondanks
alle waarschuwingen voor bandieten, met een ezel van Sevilla naar
Granada. Onderweg komt zij tot de ontdekking dat bij een van de
processies in de week voor Pasen, er elkaar jaar een gedetineerde
wordt vrijgelaten uit de gevangenis van de provincie Malaga. Dat is op
zichzelf misschien niet opzienbarend, maar het werd voor de
schrijfster reden om zich in Malaga-stad te vestigen en het mysterie
van deze traditie - die te maken blijkt te hebben met de familie van de
gevangenen, de pest en het hoofd van Johannes de Doper - te
ontrafelen. Een mooi gedetailleerde beschrijving van het leven in

Andalusie.

Mariet Meester: De tribune van de armen - over leven en vrijheid in
Andalusie. Arbeiderspers, 287 blz. € 19,99



